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Blij dat we rijden! De gewone man op weg naar geluk  
 
Eind 19e eeuw verschenen de eerste auto's in ons land. Alleen de elite kon zich toen 
een auto permitteren en vooral de jongelui beschouwden de auto als een 
'avonturenmachine', een 'genotsinstrument', waarmee stad en land konden worden 
verkend. Niet gewend aan snelheid en geluid regende het op het platteland protesten 
tegen deze jongelingen op 'mobiel avontuur'.  
Voor Jan-de-arbeider was toen zelfs een fiets nog te duur. De jaren 1920 echter 
vormden een periode van meer welvaart en stijgende consumptie. Wat in de 
Verenigde Staten bekend werd als de 'Roaring Twenties' deed zich ook in ons land 
voor, zij het op wat bescheidener schaal. Degenen die daar van profiteerden, konden 
hun geluk niet op. De auto kwam binnen het bereik van de hogere middenklasse en 
aan het eind van dat decennium kon de gewone man een fiets aanschaffen.  
 
Zuinigheid en vlijt 
Na de crisis van de jaren 1930 en de Tweede Wereldoorlog kon die gewone man 
zich in de jaren 1950 al snel wat meer permitteren dan een fiets en kocht er een 
bromfiets of zelfs motorfiets bij, die later als 'opstapje' naar de auto werden gezien. 
Maar het waren ook de jaren van zuinigheid en vlijt, de jaren van 'Vadertje Drees' 
waarin na de verwoestingen van de oorlog het land weer werd opgebouwd. Hij 
probeerde als minister-president met zijn kabinetten de particuliere bestedingen af te 
remmen en vond dat de mensen nog maar even moesten wachten met de aankoop 
van een televisie of een auto. Door een krachtig economisch beleid op het gebied 
van industrialisatie, modernisering van de landbouw en bevordering van de handel -
en niet te vergeten de Amerikaanse Marshallhulp- werd een stevige basis voor 
economische groei gelegd. Het motto 'Nooit meer armoede' werd tot uitvoering 
gebracht. Het inkomen van onze bejaarden werd wettelijk geregeld: zij kregen via de 
Algemene Ouderdomswet (AOW) recht op een uitkering. Ook een eerste 
Werkloosheidswet en een Algemene Weduwen- en Wezenwet kwamen tot stand. Zo 
legden de kabinetten- Drees in de periode 1948-1958 de basis voor de verzorgings- 
staat. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de werknemers, die in die tijd 
genoegen namen met lage lonen.  
 
Welvaart en vernieuwing 
Voor zo lang het duurde. De kabinetten- Drees legden niet alleen de basis voor de 
verzorgingsstaat, maar door hun economisch beleid ook voor de welvaart, die daar in 
de jaren 1960 op volgde. De Duitse wederopstanding (het 'Wirtschaftswunder') en de 
daarmee groeiende handel met het Duitse achterland en de snelle ontwikkeling van 
de Rotterdamse haven zorgden al voor de nodige economische voorspoed. Voeg 
daarbij de vondst van het aardgas (wel 'de kurk waarop de Nederlandse economie 
drijft' genoemd) en de bomen begonnen tot in de hemel te groeien.  
Het ging zelfs zo goed met de economie dat werkgevers begin jaren 1960 moeite 
kregen om voldoende personeel te vinden. Arbeiders eisten hogere lonen en een 
heuse loonexplosie was het gevolg.   
De vernieuwing van de samenleving was nu niet meer tegen te houden. Het sobere 
gedachtegoed van Drees werd aan de kant geschoven en men ging massaal aan de 
televisie, de auto en andere 'luxeartikelen'. Waren er in 1960 zo'n één miljoen TV-
toestellen in gebruik, rond 1970 had vrijwel elk huisgezin een televisie; sommigen 
zelfs al kleurentelevisie. Wasmachines, gasfornuizen, koelkasten en 
telefoontoestellen volgden en veranderden de huishoudens grondig.  
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Auto en vrije tijd 
Maar de meest spectaculaire uiting van de welvaartsgroei werd toch wel de auto. 
Waren er in 1960 zo'n half miljoen auto's in ons land, in 1970 was dat aantal bijna 
vervijfvoudigd tot 2,5 miljoen. Behalve aan de loonstijgingen was dit te danken aan 
de ontwikkeling van relatief goedkope gezinsauto’s door de Europese auto-industrie. 
Aan het eind van de jaren 1960 kwamen daar de -nog goedkopere en ook vaak 
betere- 'Japanners' bij. De auto werd bereikbaar voor de 'gewone man'.  
De auto werd in toenemende mate gebruikt voor recreatieve doeleinden. De mensen 
kregen meer vrije tijd door de invoering van de vijfdaagse werkweek. Verder kreeg 
iedereen recht op doorbetaalde vakantiedagen. Nu kon ook de gewone man op weg 
naar het geluk: hij kon op vakantie en in het weekend 'naar buiten'. Medio jaren 1960 
werden per auto al meer kilometers recreatief afgelegd dan beroepsmatig en zakelijk.  
 
Iedereen recht op een auto 
Een radicale maatschappelijke verandering, die aardig geïllustreerd wordt door een 
uitspaak van Joop den Uyl, na Drees misschien wel de meest prominente 
vertegenwoordiger van de naoorlogse sociaal-democratie. Vond 'Vadertje Drees' dat 
iedereen op z'n oude dag recht had op een fatsoenlijk inkomen, nog geen tien jaar 
later was Den Uyl van mening dat dit ook gold voor een auto. Desgevraagd liet hij in 
een interview destijds weten dat ook werknemers en lagerbetaalden "recht hadden 
op een autootje voor elke deur". Zélf vond hij de auto "(…) verrukkelijk: je gaat er 
mee naar het strand, mee naar buiten. We zijn er zelf altijd op uit gegaan. Ook toen 
we nog maar een Volkswagen hadden, die we volpropten". In de loop van de jaren 
1970 bleek dat recht op een auto daadwerkelijk verzilverd. De missie van Den Uyl 
was geslaagd!  In meer algemene zin was de verzorgingsstaat een 'sociale 
welvaartsstaat' geworden.  
 
Vrijheid en geluk 
Al in de tijd van de Verlichting zien humanisten en radicale denkers de mogelijkheid 
tot aards geluk in tevredenheid met aardse zaken. Anderen denken dat vooral 
'vrijheid' de voornaamste voorwaarde voor geluk is. Hoe dat ook zij, een aardse zaak 
als de eigen auto appelleert sterk aan dat gevoel van individuele vrijheid en de 
mogelijkheid om eigen keuzes te maken. De voortgaande individualisering van de 
mobiliteit, eerst vooral per fiets, bromfiets, motorfiets en scooter en vanaf het eind 
van de jaren 1950 ook met de auto, wijst op een dieper en al veel langer bestaande 
behoefte aan die mogelijkheid tot individueel reizen onder de bevolking. Die is nu 
eindelijk ook voor alle lagen van de bevolking bereikbaar, zelfs gemotoriseerd.  
De vrijheid als voorwaarde voor geluk, de emancipatie van de gewone man en 
democratisering van het 'mobiele avontuur', de mogelijkheid van geluk; ze vormen 
enkele van de belangrijkste verworvenheden van ons moderne Nederland, heden-
ten-dage één van de gelukkigste volkeren op aarde….   
 
Nu 10 miljoen voertuigen 
Momenteel heeft bijna de helft van de Nederlandse bevolking een personenauto, dat 
is ruim acht miljoen (op de tien miljoen, de rest bestaat ondermeer uit 
bedrijfswagens). In 2015 legden de Nederlanders alleen al in eigen land ongeveer 
200 miljard kilometer af, bijna driekwart met de auto, 9 % met de trein en 7 % met de 
fiets. De welvaartsstijging maakte het mogelijk dat ongeveer 14 % van het 
huishoudbudget wordt besteed aan vervoer. 
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De moderne samenleving en cultuur hebben een enorme mobiliteitsbehoefte 
ontwikkeld. Een behoefte vooral aan vrijheid door individuele mobiliteit, die door de 
eigen auto uitstekend kan worden bevredigd.  
 
Keerzijde en oplossingen 
Dat is mooi, het brengt geluk, maar heeft ook een keerzijde. De beelden van de 
eerste files die zich al in de jaren 1950 in ons land voordeden zijn inmiddels 
legendarisch. En hilarisch: toen nog sporadisch, inmiddels dagelijkse kost.   
Ook leidde de sterke toename van het eigen vervoer al in de jaren 1960 tot 
problemen voor het openbaar vervoer. Rationalisatie en modernisering en 
hernieuwde aandacht voor en sterke subsidiëring van het openbaar vervoer door de 
verschillende overheden waren het gevolg. Voor veel mensen blijkt datzelfde 
openbaar vervoer echter nog altijd geen reële optie. En gelukkig worden ze er zeker 
niet van…  
 
Elektrische auto en de Witkar  
Voor hen komt wellicht de elektrische (eigen) auto weer in beeld. Rond 1900 kort 
populair maar snel overvleugeld door de auto met verbrandingsmotor, zagen we in 
de jaren 1970 de mislukte herintroductie ervan door provo Luud Schimmelpennink 
met z'n Witkar. Nu, in de 21e eeuw, zien we dat grote en kleine automerken zich 
massaal op de elektrische (en hybride) auto storten.  
 
Naastig op zoek naar oplossingen 
Creatieve oplossingen zijn nodig. Daar wordt naarstig naar gezocht, buiten én binnen 
de mobiliteitssector. Wat dat laatste betreft kan gewezen worden op de 
'Mobiliteitsalliantie' die begin 2017 tot stand kwam; een brede coalitie van partijen uit 
de autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. Wil 
de samenleving werkelijk mobiel blijven, ook individueel, dan zijn dergelijke 
initiatieven van harte welkom! Dan blijven we blij dat we rijden.  
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